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Dat gaan we vieren. 
 

Op 30 juni 1931 werd het Volkspark De Leidse Hout feestelijk geopend met dans, zang, sport en 
spel. Nu – 90 jaar later – kunnen inwoners van Leiden en omgeving nog steeds genieten van het 
mooi aangelegde park met haar bijzondere flora en fauna. De Leidse Hout vormt een groene oase 
in de stedelijke omgeving, waar je kunt wandelen, sporten, hertjes kijken, een hapje of drankje 
nuttigen, genieten van de natuur en culturele evenementen in de buitenlucht bezoeken. 
 
Op woensdag 30 juni, de officiële openingsdatum, organiseren we om 16.00 uur een 
verjaardagsfeestje voor genodigden. 
 
Op zondag 12 september willen we het volkspark in al zijn aspecten van natuur, cultuur, sport en 
recreatie samen met de gebruikers van het park beleven. Met leuke sportactiviteiten, 
voorstellingen in de Waterlelie en het Openluchttheater, een spannende natuurpuzzeltocht en 
nog veel meer activiteiten. Er is een markt met informatie en organisaties die van het park 
gebruikmaken organiseren activiteiten. Iedereen is uitgenodigd om te komen kijken, te picknicken 
of mee te doen aan de activiteiten. 
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8 juni: JUTTER THIJS op basisschool WOUTERTJE PIETERSE 
 

Als speciale traktatie vanuit de jubilerende Leidse Hout werden leerlingen van het 
basisonderwijs bezocht door “Jutter Thijs”,  een educatief project dat zich richt op het thema 
plastic soep.  
 

De impressie van een ouder van groep 4 van basisschool Woutertje Pieterse: 
 

"Wat een fantastische ochtend met strandjutter Thijs (en zijn vriend de chill vogel)! De kinderen 
hebben veel geleerd en wisten zelf ook al veel (!) te vertellen over plastic soep en hoe belangrijk 
het is voor de natuur te zorgen. Er is gezongen en gedanst. Ze hebben filmpjes gekeken en 
geluisterd naar hoe het simpele idee van strandjutter Thijs nu op veel strandplekken werkt! Een 
bak met een bord en mensen positief stimuleren te helpen met jutten en opruimen. En 
natuurlijk ook zelf een handje geholpen met jutten in het Leidse Hout. Geen wedstrijd, en echt 
samenwerken om het park schoner achter te laten is het idee. En wat een werk hebben ze 
verricht! Ook oog voor de kleinste stukjes plastic hadden ze. Daarna nog mooie tekeningen 
gemaakt in de klas met net zo goede  
ideeën als meester Thijs om de wereld een stukje schoner te maken! 
Het was een leerzame, en vooral ook heel leuke ochtend met elkaar. En 
strandjutter Thijs is een multitalent. Echt een aanrader om hem in de 
klas uit te nodigen, voor zowel educatie als plezier. Een gouden combi."  
 
Het was echt een geweldige ochtend en als moeder van Noah neem ik 
het dierbaar mee als herinnering. Ik vond het filmpje met de chillvogel 
trouwens echt super goed gemaakt, grappig met die beat, gouden 
ketting en heel duidelijk zijn uitleg erbij. Klokhuiswaardig! 
 
Chantal 

 

Vele handen….houden het park schoon.  
 

Sinds eind maart raapt een aantal leden van de Groengroep 
zwerfafval. Individueel of in tweetallen. Op deze manier konden we, 
ook toen de Groengroep door Corona niet mocht werken in het park, 
toch aan de slag. We gebruiken grijpers en handschoenen die door de 
gemeente ter beschikking zijn gesteld. Dat rapen en ruimen was en is 
hard nodig, zeker nu het steeds drukker in het park is door het mooie 
weer. Top drie: peuken, bierdoppen en kleine plastic zakjes (wiet).   
Inmiddels hebben we een groep van 9 man/vrouw die dagelijks 
rondjes loopt. We delen informatie met elkaar en stemmen af door 
middel van Whatsapp.  Ook nu de Groengroep (gelukkig) weer gestart 
is gaan we ermee door.  Het lijkt Sisyphusarbeid, toch geeft het rapen 
altijd voldoening en we koesteren de hoop dat goed voorbeeld goed 
doet volgen! 

Lieke van Boven 
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Weer vruchtbaar mezenjaar  
 

De lange koude start van 2021 had tot gevolg dat het 
broedsel van de mezen wat later was dan vorig jaar. 
Door het volgen van camera’s in nestkasten elders, kon 
goed ingeschat worden wanneer het beste moment was 
om de 71 kasten in de Leidse Hout te openen voor 
inspectie. Eind mei troffen  Johan Kieft 
(groenmedewerker gemeente Leiden) en 2 vrijwilligers 
ruim 120 jonge pimpelmezen en 180 koolmezen aan en 
hebben deze kunnen ringen. In het Bos van Bosman 
waren dit jaar voor het eerst 8 nestkasten opgehangen 
en zijn circa 30 eieren uitgebroed. 

 
 
 
 
 
Spannend wordt nu in hoeverre het seizoen van de 
eikenprocessierups is opgeschoven en de natuurlijke 
bestrijding door de mezen succes heeft. Vorig jaar zag er 
goed uit met minder en kleinere nesten. Mocht u de 
komende periode nesten van de eikenprocessierups in het 
park aantreffen, zou u ons dat dan willen laten weten?  
 
Ruud Hommes 
 

 
 
  

 
Vandalisme bij opslag Openluchttheater 
 

Het OLT is jaren geleden met (financiële) ondersteuning van onze vereniging nieuw leven 
ingeblazen. Dat is succesvol geweest en er draait nu jaarlijks een mooi, divers programma.  
 

Voor de opslag van het materiaal (met name stoelen e.d.) is ooit een huifkar geplaatst als 
tijdelijke oplossing. De wat afgelegen plek van het theater en de opslag maakt dat dit helaas een 
plek is die gevoelig is voor vandalisme. Met wat reparaties en verfwerk kon de huifkar een tijd 
overeind gehouden worden, maar in de afgelopen weken is tot 2 keer toe met grof geweld een 
gat in de deur gemaakt. Het bestuur van OLT is in gesprek met de gemeente om op korte 
termijn te komen tot een meer structurele oplossing. Wij ondersteunen dit van harte. 
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De Waterlelie laat (binnenkort) weer van zich horen! 
 

Vanaf zondag 4 juli klinkt er weer muziek uit de Waterlelie. 
Vanwege alle corona-perikelen zitten er nog wat gaatjes in het 
programma. We hebben de ensembles die in mei en juni zijn 
uitgevallen uitgenodigd deze op te vullen. 
 

Zodra het programma definitief is, verschijnt het op de website van de VVLH. 
 

En dan nog iets: 
Leden van het Waterlelieteam begeleiden bij toerbeurt met z’n drieën de concerten. 
Versterking van het team is gewenst. 
Graag aanmelden op info@vriendenvandeleidsehout.nl of hendrikswerner110@gmail.com  
 

90 jaar De Leidsche / Leidse Hout = 90 jaar muziek-in-het-park (3)  
 

Op 24 mei 1996 gaat bij de Grote vijver de 
eerste paal de grond in voor De Waterlelie. 
Inmiddels heeft het park het meer dan 50 
jaar moeten doen zonder vaste muziektent. 
 

Ruim 10 jaar vóór die eerste paal wordt tot 
tweemaal toe een poging gedaan om aan dit 
gemis een einde te maken. Helaas, de 
gemeente Leiden heeft andere prioriteiten. 
Oegstgeest noemt het park “de bedstee van 
Oegstgeest”, maar zorgt vooralsnog niet voor 
een slaapmuziekje. 
 

Inmiddels heeft de Vereniging van Vrienden 
van de Leidse Hout het licht gezien! Deze club bemoeit zich al jaren met de parkconcerten, 
samen met de FLAM, de inmiddels opgeheven Federatie Leidse Amateur Muziekverenigingen. 
De federatie was een samenwerkingsverband van de Leidse HaFaBra-gezelschappen 
(harmonieën, fanfares en brassbands).  
 

Beide organisaties slaan de handen krachtig ineen: de Werkgroep Muziektent Leidse Hout. 
Tientallen keren komen deze doorzetters bij elkaar. 
 

De Kring Rijnland van de Bond van Nederlandse Architecten schrijft een ontwerpwedstrijd uit. 
Van de talrijke ideeën worden er drie genomineerd, elk voorzien van een “motto”: 

− “Beter hard geblazen dan in de zon verbrand” 

− “De Waterlelie” 

− “Music was my first love” 
 

http://www.vriendenvandeleidsehout.nl/
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De vakjury èn de publieksjury komen tot dezelfde 
conclusie: De Waterlelie moet het worden. Temeer omdat 
de net afgestudeerde winnaar - bouwkundig ingenieur 
Anneke Janson – bij haar ontwerp de suggestie heeft 
gedaan om de muziektent tussen de oeverbegroeiing van 
de Grote Vijver neer te zetten. 
 

Na deze keuze op 30 juni 1994 staat de werkgroep voor dè 
grote uitdaging: waar halen we het geld vandaan voor deze 
droom? 
 

Wie de verslagen van de vele vergaderingen doorleest ziet 
een indrukwekkende zoektocht tussen hoop en vrees. 
 

Op 7 oktober 1994 geeft het Jeugd Symphonie Orkest Oegstgeest een benefietconcert in de 
Pauluskerk. Kaarten à fl. 7,50 (nog geen € 3,50). 
Ook Bernard Stöxen van het Theehuis komt in actie en organiseert een concert ten bate van de 
nieuwe muziektent. En daarnaast een nogal ludieke geldinzameling via de verkoop van “Een 
ferme boschwandeling in de Leidse Hout”. 
Om bedrijven te bewegen een duit in het zakje te doen 
wordt een mooie folder samengesteld met verschillende 
teksten over de muziek in de Leidse Hout, onder andere een 
passage uit een roman van wijlen Jan Wolkers waarin hij 
vertelt over de teloorgang  van de oude muziektent.  
Overigens legt de Vereniging van Vrienden ook al een aantal 
jaren geld opzij voor het project. 
De gemeente doet de toezegging dat zij de arbeidskosten zal 
betalen; het werk zal worden gedaan door jonge 
bouwvakkers die graag weer aan de slag willen. 
Er worden verder “bouwsteentjes” aan de man gebracht. 
 

Intussen worden de initiatiefnemers geconfronteerd met 
een totaal aan bouwkosten dat waarschijnlijk niet kan 
worden gedekt. Na veel overleg en aanpassingen aan het 
ontwerp komt men uiteindelijk op ongeveer fl. 275.000,- De Vereniging en de FLAM moeten 
hiervan fl. 100.000,- voor hun rekening nemen.  
 

De opening van de nieuwe muziektent mag zich niet verheugen in een forse toeloop van 
muziekliefhebbers. Wat misschien niet zo vreemd is: we schrijven 13 december 1996 met een 
gevoelstemperatuur van – 0,8 graden. Desondanks speelt de Old Rhine Jazz Band de sterren van 
de hemel.  
 

Op 30 juni a.s. zal officieel worden gevierd dat de Leidse Hout negentig jaar bestaat. De 
feestelijkheden zullen muzikaal worden versierd door…… de Old Rhine Jazz Band. 
 

In de volgende nieuwsbrief wordt deze reeks over “90 jaar muziek-in-het-park” afgesloten met 
een overzicht van vijfentwintig jaar De Waterlelie.  

Werner Hendriks 
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Aan het fietspad langs de Oegstgeesterweg 
 

ter hoogte van de kruising met de 
Poelgeesterweg staat dit - door zijn 
lelijkheid opvallende - gebouwtje. Het 
herbergt een transformatorstation van 
Liander, maar is ook een geliefd object 
van “graffiti-vandalen”.  
 

De VVLH heeft enkele fondsen bereid 
gevonden geld te doneren voor het 
aanbrengen van een passende 
beschildering. Het electradoosje moet 
een uithangbord worden van De Leidse 
Hout.  
 

Nadat de Verenging met zowel Liander 
als de gemeente Oegstgeest (het gebouwtje staat in die gemeente) overeenstemming bereikte 
over de beschildering, werd aan de Leidse Studio Moio opdracht gegeven een ontwerp te maken 
en de beschildering uit te voeren. 
 

De beschildering moet de sfeer en het zeer diverse gebruik van het park verbeelden. 
Vanuit Studio Moio wordt aan het project gewerkt door jong plaatselijk talent onder leiding van 
twee professionele kunstenaars. 

Werner Hendriks 
 

Oud-bestuurders van de VVLH kijken terug: herinneringen aan De Leidse Hout 
 

In 1988 kwamen wij in Oegstgeest wonen en een klein jaar later las ik in het Oegstgeester 
krantje dat de Vrienden van de Leidse Hout iemand voor het bestuur zochten uit Oegstgeest. 
Daarop heb ik gereageerd en ik werd voor de eerstvolgende vergadering uitgenodigd, het klikte 
gelijk en zo heb ik 18 jaar in het bestuur gezeten. De meeste jaren als coördinator van de muziek 
en de laatste paar jaar als voorzitter na het plotseling overlijden van Rob Mante, onze voorzitter 
en penningmeester, ook wel meneer Leidse Hout genoemd. 
 

Er waren vele hoogtepunten in al die jaren waarvan ik er twee wil noemen: 
 

Dat is de verwezenlijking van de muziektent De Waterlelie. Daar hebben Reinier Zandvliet van 
de FLAM, Hans Bik architect, Wim van Stigt, Bouwen en  Wonen van de Gemeente Leiden en 
Rob Mante en ik van de Vrienden veel energie in gestoken met een resultaat waar ik nog altijd 
trots op ben. 
Voordat de muziektent er was werden de concerten gegeven op het grasveldje - nu speeltuin - 
bij het Theehuis. Door de weersomstandigheden was het veldje dikwijls nat en dat was een 
probleem voor een Hongaarse band, die alleen wilde komen spelen als het gras droog was. Ze 
hadden net nieuwe uniformen met lange uitlopende pijpen, die niet nat mochten 
worden. We hebben meters plastic voor op het gras gekocht; gelukkig niet nodig gehad. 
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Een tweede hoogtepunt was het 75jarig bestaan van de Leidse Hout met de uitgave van het 
boekje over de geschiedenis van de Leidse Hout en het vlechten van het ooievaarsnest, het 
onderste gedeelte gemaakt door het ROC, als cadeau 
van de leden aan de Leidse Hout. 
 

Een dieptepunt was dat we de nieuwbouw van de 
basisschool Woutertje Pieterse niet hebben kunnen 
voorkomen; vele andere dingen wel. 
 

Ook hebben we spannende voorvallen meegemaakt, 
o.a. een soort overval in het Theehuis, toen we daar 's 
avonds een vergadering hadden. Gelukkig was de politie 
snel ter plekke en heeft de overvaller meegenomen. 
Van vergaderen kwam niets meer. 
 

Zo heb ik ook een ochtend opgesloten gezeten in het Theehuis nadat een gedetineerde 
ontsnapt was aan zijn bewaker bij een bezoek in het ziekenhuis. De politie kwam het Theehuis 
binnenstormen waarbij alle ruimtes werden doorzocht. Daarna ging de deur op slot; de 
aanwezigen moesten binnenblijven tot we een seintje van de politie kregen dat alles veilig was. 
 

We hadden een prettig bestuur en een goede relatie met de gemeente Leiden. 
 

Mies Schipperijn  

 

Nieuwe leden ontvangen 
het boekje “BOMEN IN DE 

LEIDSE HOUT”.  

Nieuwe leden van de Vereniging: 
 

In de afgelopen tijd hebben zich drie nieuwe 
leden aangemeld. 

 

De ene mees is de andere niet… 
 
Welke bewoners van De Leidse Hout 
zien we hier? 

 
 
foto: Jurrien Uiterwijk  
                               
                              foto: Willem Niessen 
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